
Verslag ledenvergadering ChristenUnie Limburg – 24 november 2011 

Voorzitter Bert Tijssen heet de leden welkom, en in het bij zonder ook de heren Izak Koedoot 

(bestuurdersvereniging ChristenUnie), Hermen Vreugdenhil (ambassadeur voor het zuiden binnen de 

ChristenUnie) en Daan Weststrate (adviseur van het partijbureau). 

Geïnspireerd door publiciteit over beleid en onderzoek naar geluk lezen we Psalm 1. Lichamelijk en 

geestelijk welzijn blijken de belangrijkste factoren voor geluk. Als Christen mogen we weten dat ons 

geluk ligt in een leven bij God. We starten de avond daarom ook met gebed. Daarna stellen alle 

aanwezigen zich kort voor. 

De avond bestaat uit twee onderdelen. Een gedeelte met debat over drugs en koopzondagen, en een 

gedeelte met formaliteiten en de toekomst van de kiesvereniging. 

Debat 

Het eerste onderwerp is drugs: niet in mijn stad of legaliseren. We bediscussiëren dit in vier 

onderdelen: wat is het probleem (P), welk beeld hebben we daarvan (B), welk oordeel hebben we 

daarover (O), en wat is de conclusie (C).   

De drugproblematiek blijkt breed. Het geeft overlast, er is veel gerelateerde criminaliteit, mensen 

functioneren niet goed, mensen worden uitgebuit, kinderen zijn kwetsbaar, drugs zijn verslavend, en 

ook softdrugs hebben tegenwoordig een hoog gehalte aan verdovende en verslavende stoffen. Daar 

staat tegenover dat veel meer mensen een alcoholprobleem hebben, of verslaafd zijn aan de door 

doctoren voorgeschreven medicijnen. Dat wij een beeld hebben dat vooral drugs verkeerd zijn, en 

alcohol en roken niet, is sterk cultuurbepaald. In andere landen zijn bepaalde drugs juist weer 

gewoon, en bijvoorbeeld islamieten drinken weer geen alcohol. Er wordt dus sterk verschillend 

tegenaan gekeken. De een vindt vooral belangrijk dat de kinderen van de drugs worden afgehouden, 

de ander denkt dat drugs onuitroeibaar zijn. De een vind drugs en alcohol niet principieel 

verschillend, de ander vind juist dat drugs een veel grotere impact hebben op de maatschappij.  

Hoewel we allemaal de drugsverslaving wel als een probleem zien, zijn we nog lang niet toe aan een 

eensgezinde conclusie om daarmee om te gaan. Het onderwerp nodigt daarom uit om verder na te 

denken en te discussiëren. 

Het tweede onderwerp is de koopzondag: dicht met die boel of waar maak jij je druk over? Dit 

onderwerp bespreken we eerst in vier groepen, met als doel om het binnen de groepen tot een 

eensgezind oordeel te komen.  In dit onderwerp blijkt een groot verschil te bestaan tussen hetgeen 

we graag zouden zien, en wat er mogelijk is in de maatschappij. Principieel vinden we het belangrijk 

om een dag rust te hebben en naar de kerk te gaan. Aan de andere kant mogen mensen ook hun 

eigen keuzes maken. Maar ook de koopzondag is weer dwingend naar vooral de kleine ondernemers 

die hierin gedwongen worden om zeven dagen per week te werken. Uiteindelijk is het niet verkeerd 

om op een compromis uit te komen, maar je moet wel vasthouden aan je eigen ideaal. Een 

voorbeeld uit Brabant maakt ook duidelijk dat je er niet te snel van uit moet gaan dat het ideaal 

onbereikbaar is. Daar is bijvoorbeeld een groot winkelcentrum niet doorgegaan mede dankzij de 

inbreng van de ChristenUnie/SGP. 

 



Kiesvereniging: bestuur 

Het jaarverslag en de begroting worden zonder vragen vastgesteld. 

Over het financieel verslag wordt gevraagd of de kiesvereniging ook heeft bijgedragen aan de 

campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hieraan hebben we alleen met inzet bijgedragen. 

Materialen en campagneactiviteiten zijn door de landelijke partij betaald. Een kascontrole heeft nog 

niet plaatsgevonden. Dit zal namens de kiesvereniging worden gedaan door Ferdinand Fahner en 

Clausia van Veluw. 

Harry Philipsen en Pascal Frissen zijn aftredend als bestuurslid. Pascal is bereid om nog minimaal tot 

de volgende jaarvergadering door te gaan als penningmeester, en wordt bij acclamatie herkozen. 

Harry neemt afscheid als bestuurslid en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. 

 

Kiesvereniging: toekomst 

Na de verloren verkiezingen en de dalende trend van de uitslagen, is het de vraag of en hoe we als 

kiesvereniging door moeten gaan. De voorzitter schets drie mogelijkheden: stoppen met de 

kiesvereniging, doorgaan met de ingeslagen weg, of een tussenweg waarin we onze bestuurlijke 

ambities in de ijskast zetten tot betere tijden maar ondertussen wel doen aan debat en 

opinievorming. 

Niemand van de leden wil stoppen. Er is bij sommigen wel ambitie om door te gaan op de ingeslagen 

weg, maar we zijn het ook eens dat het aan mankracht ontbreek om zo ambitieus aan de slag te 

gaan. De derde optie heeft daarom de voorkeur gekregen. Concreet betekent het dat we het 

komende jaar verschillende keren bij elkaar willen komen voor een soortgelijke debatavond als op 

deze ledenvergadering. Claudia van Veluw, Saskia van der Linden, Henk-Jan van den Berg, en 

Ferdinand Fahner willen in ieder geval voor de eerste keer hierin het voortouw nemen. Claudia zal 

een datum voor een voorbereidingsavond vaststellen. Henk Budding zal een en ander namens het 

bestuur faciliteren.  

Hermen Vreugdenhil is beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning. Elk jaar zal hij met de zuidelijke 

provincies één thema uitwerken, en dat is het eerste jaar drugs. Verder is er ook ondersteuning van 

Izak Koedoot vanuit de bestuurdersvereniging, Carola Schouten die als Tweede Kamerlid vooral 

geïnteresseerd is in de issues uit onze provincie, en Daan Weststrate van het partijbureau. 

Izak Koedoor sluit de avond af met gebed. 

Aanwezigen: H.J. van den Berg, H. Buddingh, D.H. Creusen, F. Fahner, P.E.A.F. Frissen, J.P.G. Janssen, 

K. Koelewijn, S.W.J. van der Linden, R.B. Lok, H.J.P. Philipsen, L. en A. Tijssen, S.P. Vels, C.M. van 

Veluw, J. en S. de Vries. En als gasten I. Koedoot, H. Vreugdenhil, en D. Weststrate.   

  

Maastricht, 30 november 2011, 

Namens het bestuur, 

Reinder Lok, secretaris 


